
 

 

Nieuwsbrief november Kinderopvang Jacqueline 
‘Mmm, lekker eten!’ 

Hallo allemaal!  

 

Nieuwsbrief november al weer…. We hadden een prachtige oktober herfstmaand. En nog steeds genieten we 

schitterend herfstweer. Maar: november al weer. Weer een nieuw thema “eten en drinken”. We gaan deze 

maand op bezoek bij bakker, slager en groenteboer en gaan heerlijke hapjes maken! Ook komt de 

goedheiligman aan in Nederland deze maand, dus dat fietst er ook nog gezellig door………………………………….. 

In veel gezinnen is gezamenlijk eten één van de gezelligste momenten van de dag. Het hele gezin zint bij 

elkaar en heeft aandacht voor elkaar. Als iedereen dan ook lekker eten op zijn bord heeft is het helemaal fijn. 

U praat natuurlijk over eten: Wat wil je op je boterham? Is het lekker? Heb je genoeg of teveel? Is het goed 

gelukt, of wat zullen we de volgende keer eens proberen? Wie heeft er vandaag gekookt en wie heeft er 

geholpen? Misschien uw kleine peuter wel! 

Doet u thuis mee? 
Laat uw peuter meehelpen met dingen die het veilig kan doen. Zet een stevige stoel 
bij het aanrecht om op te staan. Verzin wat u uw kind kunt laten doen: wassen, 
pellen, roeren, scheppen, zeven en mengen. Als u steeds goed voordoet hoe dat gaat 
en u geeft het vertrouwen dat het wel zal lukken, wordt het vast heel plezierig om 
samen het eten klaar te maken. En wat is er nu leuker voor uw kind dan aan de 
andere gezinsleden te vertellen dat hij in de keuken heeft meegeholpen als het eten 
op tafel wordt gezet. 
 
Omdat er zoveel verschillende producten zijn en ook zoveel verschillend kook- en 

eetgerei is, leren kinderen bij het onderwerp “eten en drinken” heel veel nieuwe woorden. Als uw kind 
nieuwsgierig in de keuken komt kijken, vertel dan uitgebreid wat u aan het doen bent. Uw kind hoeft niet alle 
woorden te begrijpen maar elk woord dat u gebruikt wordt vanzelf meer vertrouwd. Roeren is iets anders 
dan klutsen, meten met een maatbeker is iets anders dan wegen op de weegschaal en een pollepel is iets 
anders dan een gewone lepel. En let bijvoorbeeld maar eens op wat u kunt vertellen als u een ei breekt om 
het eiwit te scheiden, of als u een ei gaat koken of bakken. 
 
Misschien is uw kind gewend om met u mee te gaan naar de supermarkt. Of gaat u meestal alleen  
boodschappen doen ? Hoe dan ook, het is leuk en belangrijk voor uw kind als het mee mag inkopen doen 
voor de maaltijden. Dat begint al bij het maken van het boodschappenlijstje. Uw kind ziet wat de  
functie is van schrijven en begrijpt dat de kriebeltjes die u op papier maakt iets te betekenen hebben. In de 
winkel helpt het lijstje u om te weten wat u gaat kopen. Laat uw kind meezoeken waar alles staat. De 
groenten gaan in een zak en alles komt in de winkelkar. Wat is er te zien in de schappen en bakken en  
koelkasten? Hoe gaat het aan de kassa? 
 
In de keuken hebben de levensmiddelen meesstal een eigen plekje. Laat uw kind meehelpen en meedenken 
waar alles moet staan. Waar ligt het fruit? En wat moet er in de koelkast? Het brood komt in de ene kast en 
de flessen met frisdrank in een andere kast. Misschien moeten er potten of blikken bijgevuld worden, lege 
flessen opgeruimd, plastic verpakkingsmateriaal en papieren zakken worden afgevoerd. Geef uw kind de 
taakjes die het veilig en zelfstandig kan doen. Dat is niet alleen goed voor het contact met uw kind, maar het 
leert er ook veel van. 



 

 

Wat baby’s en dreumesen graag doen 
Behalve het drinken van melk is het onderwerp eten en drinken nog te weinig concreet voor jonge baby’s. 
Voor jonge baby’s kunt u een versje opzeggen wanneer u een flesje geeft.  
Heeft u naast een baby ook nog een dreumes of peuter in huis? Dan zult u merken dat als u het versje 
regelmatig opzegt de dreumes of peuter de woorden zal herkennen een zal meedoen.  
 
Flesje drinken  
Elly van der Linden  
 
baby huilt  
hongerbrokje  
flesje drinken  
slokjeslokje  
flesje melk  
lekker warm  
lekker drinken  
op mijn arm! 

Voorlezen 
Het boekje ‘Eten’ is een fijn kartonnen boekje om te gebruiken met een wat oudere baby, een wat jongere 
dreumes of een dreumes die nog niet zoveel ervaring heeft met boekjes bekijken.  
 
Eten en drinken 
Slegers, Liesbet (2009) | Eten | Uitgeverij Clavis  
Het boekje ‘Eten’ is een eenvoudig kartonnen boek. Het kind in dit boek zit in een 
kinderstoel, krijgt een slabbetje om en eet zelf een boterham van een bordje. Het kind 
drinkt ook zelf uit een beker die het met twee handen goed vasthoudt. Tot slot eet het 
nog yoghurt met e een lepeltje een klapt het in de handjes. Mmm, dat was lekker! 

Wat peuters graag doen  
Heeft u ook zo’n kind dat graag wil zien en meemaken wat u allemaal doet? Voor een jong kind valt er ook 
nog zoveel te ontdekken! Het dagelijks terugkerende ritueel van de tafel klaarmaken en de maaltijd bereiden 
is bijvoorbeeld heel spannend en zit vol afwisselende handeling waarbij allerlei attributen en producten 
worden gebruikt.  
 
Als u de tafel gaat dekken kan uw kind helpen met het neerleggen van het bestek bij de borden. Maak er een 
spelletje van door opdrachtjes te geven: welk bestek moet bij welk bord? Ligt er nu bij elk bord een lepel? U 
kunt samen tellen hoeveel lepels of vorken er nodig zijn . Wat moet er nog meer op tafel komen? Welke 
opscheplepels zijn er nodig?  

 
Helpen als er iets lekkers gebakken wordt, is voor kinderen een feest . Laat uw 
kind meedoen als u een appeltaart maakt. Het is belangrijk als een kind ziet wat 
er met de appels gebeurt, hoe het deeg ontstaat, hoe de taart gemaakt wordt, 
wat je er voor nodig hebt, en vooral hoe het voelt, hoe het ruikt en … hoe het 
smaakt natuurlijk! 
 
 
 

 



 

 

Een versje: Appeltaart  
Elly van der Linden  
 
mama gaat appeltaart bakken  
ik mag helpen, stoeltje pakken  
beetje roeren, lepel likken  
appel aan mijn vorkje prikken  
hoera, de appeltaart is klaar  
dat ruikt lekker, smullen maar!  
 
Een liedje: Wat schenk ik in?  
Marijke Albers en Marjanka van Maurik 

 
 
Peuters vinden het leuk om doen-alsof-spelletjes te spelen. Ze imiteren graag wat u doet: de 
poppen en knuffels krijgen een slab om en worden gevoerd met een lepel. Als u meespeelt 
met uw kind ziet u niet alleen hoe leuk en rijk het spel is, maar kunt u gesprekjes voeren en 
nieuwe elementen inbrengen. De soep is bijvoorbeeld veel te heet dus je moet eerst blazen. 
De pop heeft geen zin in eten. Wat nu? Of de beer wil zelf zijn boterham smeren. Hoe zullen 
we hem helpen? 

Wie zijn er jarig? 
 Danetha is 21 november jarig, zij wordt vier! Zij neemt afscheid van Kinderopvang Jacqueline om 

naar basisschool De Klimop te gaan.  

 Maandag 5 december is De Sint jarig!  

 En op 28 december mag Norah 2 kaarsjes uitblazen! Van harte gefeliciteerd!! 
Zijn er de komende maanden papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, of zussen jarig? Laat dit a.u.b. een weekje van 
tevoren weten, dan maken we graag iets. 
 
Twee punten uit de huisregels breng ik graag nog even extra onder de aandacht: 

 Indien er niet of niet tijdig (minimaal 1 week van tevoren) is doorgegeven dat er geen opvang nodig is 
zullen de afgesproken uren doorberekend worden. De plek is immers voor uw kindje gereserveerd en 
niet door een ander op te vullen.  

 Wanneer je kind afgemeld wordt wegens ziekte, of eerder opgehaald dient te worden wegens ziekte, 
worden de opvangkosten de eerste ziekteweek gewoon doorberekend.  

Hoe spijtig ik dit met mijn hart ook vind, ik hanteer ze wel…. 
 
Woensdag 23 november a.s. kan ik in de ochtend geen opvang bieden i.v.m. tandartsbezoek.  
 
Voor de ouders die het “uurtarief 2017” formulier nog niet ingevuld hebben ingeleverd, zou u dit a.u.b. deze 
maand nog kunnen doen? ( kan ook per mail). 


